
19-07-2024 Buitenconcert 

Na een geslaagd koffieconcert dat geheel in het teken stond van het afscheid 

van Simon Boerke onze dirigent hebben wij het vrijdagavond nog eens 

dunnetjes over gedaan op het grasveld aan de Saskerstraat in Koedijk. 

De weergoden waren ons zeer gunstig gezind, het was eindelijk prachtig 

weer en nu was het toch echt de laatste keer dat Simon voor ons orkest stond. 

Niet alleen vóór het orkest, Simon speelde zelf ook nog een stukje mee op de 

trompet in het orkest. 

Het was een zeer geslaagde avond en een waardig afscheid van onze 

dirigent, te meer daar we na afloop met zijn allen nog even gezellig na gingen 

zitten in De Rietschoot en 'oude' verhalen werden opgehaald aan de hand 

van het foto archief dat Simon zelf had meegenomen. 


