
17-08-2024 Aurora en Gondelvaart Koedijk (door Henny Veldman) 

HENNY: Wat was het weer een feest! Zaterdagochtend stonden de mannen 

en vrouwen van de Opbouwploeg Aurora (eigen leden!) om 9:00 uur alweer 

klaar om de muziektent op te bouwen. Een grote klus, nadat de kraan om 

8:15 uur de tent op de dekschuiten had geplaatst. De bouwploeg bestond uit 

Stephan, Thijs, Gerard, Hans T, Dorine, Erik H. en André. Bart en Henny 

zorgden voor de catering en de "olie in de opbouwmachine". De tent werd als 

het ware "uitgevouwen", waarna de kraan er weer aan te pas moest komen 

om het dekzeil over de hoogste top te draperen. Draperen is niet helemaal het 

juiste woord, want het is zwaar werk en het zeil is behoorlijk zwaar. 

Toen de tent klaar was voor de verlichting, bevestigde André zijn prachtig 

nieuw gemaakte letters "AURORA" op de voorkant van de vermaarde gondel. 

Mooie helder verlichte LED-lampen. Dit jaar mocht de door Henny gemaakte 

(groen verlichte) vioolsleutel achter op het dek meevaren. 

Dat dit onze MUZIEKBOOT is, moge duidelijk zijn! 

Vrijdagavond hadden we een repetitie voor dit grote festijn, met onze nieuwe 

dirigent Alwin van Halm! Een spannende situatie voor Alwin én voor ons.  

Het zou Alwins eerste concert zijn als dirigent met Aurora. 

Er werden heel veel bezoekers verwacht (uiteindelijk bleken dat er 20.000 te 

zijn!) en we waren ontzettend blij met de zes invallende muzikanten. 

Deze Gondelvaart viel immers midden in de vakantieperiode. 

Alle muzikanten die op de boot meespeelden bleken rasechte muzikanten te 

zijn, mensen die zich goed bewust zijn van het feit dat een Gondelvaart zonder 

Aurora niet compleet is, ook als het "niet zo goed uitkomt in de agenda". 

Daarom konden we ook dit jaar weer op fantastische wijze de Gondelvaart 

openen! Dirigent Alwin genoot zichtbaar, wat duidelijk van zijn gezicht af te 

lezen was. Een heerlijk samenspel van slagwerk, bassen en melodische 

instrumenten onder leiding van een inspirerende dirigent. 

Wat willen we nog meer! Aurora heeft zich weer van haar beste kant laten zien 

en horen! Om 23:45 uur werd de boot afgemeerd bij molen De Gouden Engel. 

De volgende ochtend kwam rond 9:00 uur dezelfde bouwploeg, nu versterkt 

met Tijmen, weer naar de dekschuit om de tent te ontmantelen en alles weer 

op te ruimen. Lampjes uitdraaien, zeildoeken losmaken, tent ontmantelen, 

muziekinstrumenten in de aanhanger van Gerard plaatsen en terugbrengen 

naar de Rietschoot. Om 13:00 uur was er nog een broodje en koffie. 

Toen konden we met een tevreden gevoel terugkijken op deze 61e Koedijker 

Gondelvaart. 

Iedereen ontzettend bedankt die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan 

een geslaagde Gondelvaart 2024! 


