
De 60e gondelvaart Koedijk, editie 2023 zit er weer op! 

Dankzij de bouwers en de andere vrijwilligers is ook de 60e gondelvaart 

Koedijk, editie 2023 voor ons weer een geweldige succesvolle ervaring 

geweest. 

Al vroeg op de zaterdagochtend werden op de Kanaaldijk de voorbereidingen 

getroffen om de muziektent ook dit jaar weer op de pontons te hijsen, waarna 

de opbouw pas goed kon beginnen. 

Uiteindelijk hebben vele duizenden mensen ’s avonds op de Kanaaldijk ons 

als “Ouverture” van een bonte stoet van boten kunnen aanschouwen en 

kunnen genieten van onze muziek. 

Hieronder volgt hoe onze Johan, bes bas speler, zijn eerste gondelvaart heeft 

beleefd. 

 

JOHAN: “Gondelvaart 2023 

Of: hoe houd je een bes-bas drijvend? 

Het is zaterdagochtend 19 augustus 2023. Men leeft al dagenlang naar deze 

dag toe. En met men bedoel ik de leden van Aurora en alle andere 

"opvarenden" van Koedijk. Dit is de dag van de 60e gondelvaart van Koedijk. 

Hulde aan de bouwmannen die bijna voor dag en dauw de muziektent 

opgebouwd hebben. Voor mijzelf is het vandaag de eerste kennismaking met 

dit varend fenomeen. Aangestoken door het enthousiasme van de ervaren 

leden verheug ik me stiekem toch wel een beetje op wat gaat komen. 

Sterker nog, ik bemerk een kleine zenuwachtigheid. Hoe zou dat nou gaan op 

zo'n schuit met een heel orkest? Word ik misschien zeeziek? Of, misschien 

wel veel belangrijker, blijft een bes-bas wel drijven zonder zwembandjes? 

Alle droomscenario’s overdenkend is het dan 21:00 uur scherp en vaart de 

eerste boot, die van Aurora, af. So far so good! Alles blijft drijven, we hellen 

niet over en onze dirigent Simon start het eerste nummer in. Voor je het weet 

is het 2 uur later en sterven de laatste klanken van het laatste nummer weg 

over de (gele) Koedijker Vlotbrug. Amper bekomen van deze muzikale 

inspanning (want zo mag je het wel noemen!) trekt de boot ineens scherp 

naar rechts. Zou het op het laatste moment dan toch nog mis gaan? Maar 

gelukkig, Bart stelt me gerust. We draaien om; 1) omdat we anders tegen de 

Vlotbrug aanvaren en 2) om terug te varen naar de Koedijker Molenschuur, 

zodat we daar van boord kunnen. 

Al met al, ben ik een mooie er-vaar-ing rijker.” 


