
16-08-2025 Aurora en Gondelvaart….. (door Henny Veldman) 

Het is weer gelukt! 

Met een nieuwe “captain“ en een bouwploeg met veel jong bloed was het dit 
jaar een redelijk “ontspannen” weekend. De jonge mannen Thijs, Teun, Okke 
(trompettisten) Thijmen (klarinet) en Finn (trompet en slagwerk) zijn een 
aanwinst voor onze bouwploeg. De kern van deze bouwploeg bestond sinds 
jaar en dag uit Gerard, Bart, Andre, Stephan, Erik H en later Hans T. 
(Erik moest helaas om gezondheidsredenen dit jaar afzeggen.) 
Gerard heeft het stokje dit jaar overgedragen aan de nieuwe captain Stephan. 
Samen met Bart en Andre stuurt Stephan de jongeren en (het nieuwe 
bouwploeg lid) Pyet aan. De samenwerking verloopt zeer soepel en vlot. 
Tijdens de bouw komen er leden langs om te kijken hoe een en ander vordert. 
En daar staat ie dan: de muziektent voor AURORA. De letters Aurora lichten 
’s avonds prachtig op door de led-verlichting aangebracht door Andre. 
Om 14.00 uur kan deze geweldige bouwploeg met een gerust hart naar huis 
om zich voor te bereiden op het spelen vanaf 21.00 uur. 

Het Gondelvaart-orkest is dit jaar samengesteld uit Auroraleden die niet op 
vakantie waren, aangevuld door enthousiaste invallers vanuit verschillende 
orkesten. Het resultaat mocht er zijn! De muziek klonk als een klok. Alwins 
gezicht sprak boekdelen…… en niet alleen zijn gezicht. Alwin danste bijna 
van pret, omdat hij niet stil kon blijven staan tijdens ons enthousiaste spel! 
Dank aan vooral de invallende instrumentalisten en natuurlijk aan het gehele 
orkest Aurora. Velen hebben al verschillende Gondelvaarten meegemaakt, 
maar er waren veel nieuwe leden die het voor het eerst meemaakten. Ook zij 
vonden het een heel bijzondere belevenis! 

Wij zijn altijd al zeer trots op onze trompettisten, maar meer nog toen bleek dat 
zij ook nog geweldige zangers waren! Zij vulden gezamenlijk de sopraanpartij 
in bij Moments for Morricone. Dit deden zij heel onopvallend. Ik merkte dat ik 
om me heen keek en dacht: “Waar komt dat nu vandaan?” 
De mannen hadden veel lol onderling. En de pret van het gehele orkest 
straalde af op het publiek.  

Op het moment dat ik dit schrijf staat de kraanwagen nog voor om de tent 
weer van de dekschuit af te takelen. Want onze bouwploeg is ook onze 
demontagegroep! Gerard komt met zijn aanhanger en brengt met Bart samen 
de instrumenten weer terug naar de Rietschoot. 
Om 13.00 uur is alles klaar! Geweldig! 

Het was een enerverend weekend in de tuin van Bart en Henny. Maar met 
koffie, gebak (taart met slagroom van Andre en Ans), broodjes en allerlei 
soorten drinken werd steeds weer de inwendige mens versterkt. Op die 
momenten konden we interessante en ook serieuze gesprekken voeren. We 
leren elkaar steeds beter kennen en we voelen het allemaal: “We deden het 
SAMEN”! Tot slot een woord van de voorzitter: “Ter geruststelling: Volgend 
jaar zijn er allemaal nieuwe stoelen!” 


